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Ieder mens is uniek. Zelfs identieke tweelingen die voor ons oog niet te 
onderscheiden zijn en samen opgroeien onderscheiden zich door kleine 
verschillen in gedrag, in keuzes in het leven. Om een mens te herkennen 
worden in onze ‘talige’ wereld namen gegeven, met de naam van de vader of 
moeder, met beroep of adres. Dan is het meestal wel duidelijk of je de persoon 
kent. In deze tijd worden aan kinderen namen gegeven die ons ‘vreemd’ zijn: 
namen van ver over de wereld of uit de geschiedenis of zelfbedacht. Dan denk ik 
wel eens: Maakt ‘vreemder’ unieker? Naar mijn mening niet. Wat is nu de 
samenhang met dit moment van het kerkelijk jaar? Komende zondag, 20 
november 2022, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar; ook wel voleindings- 
of eeuwigheidszondag genoemd. Het is voor veel protestantse kerken een 
speciale zondag. Vaak herdenkt men tijdens de kerkdienst op deze zondag de 
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook kunnen 
mensen hun eigen dierbaren herdenken die in het afgelopen jaar of langer 
geleden zijn overleden. We noemen ze bij namen, hardop of in gedachten. Er is 
verbondenheid met wie ons voorgingen. We mogen God om troost vragen bij 
het verdriet en gemis. We mogen God danken voor de genade die alle mensen 
wordt geschonken en het vertrouwen hebben dat de overledenen in Gods hand 
zijn. God heeft geen namen nodig om ons te herkennen.  Zoals in psalm 139 
verwoord: Hij kent ons meer dan wij ons zelf kennen. We zijn immers door hem 
gemaakt. Het blijft zo mooi verwoord in het gedicht van Hanna Lam in 3 verzen:  

Namen noemen, herdenken en het vertrouwen in God. 

 
De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen. 

En zijn we even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar.

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 
De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 
in liefde, in verhalen, 
die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 
dat opklinkt uit verdriet. 

De mensen voorbij 

zij worden niet vergeten. 
De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 
Bij God mogen ze wonen, 
daar waar geen pijn kan 

komen.  
De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij. 
Annemarie Hazebroek 

Nieuws vanuit onze kerken 

• PG Vriescheloo heeft helaas afscheid moeten nemen van Annemarie Hazenbroek als 
ouderling-kerkrentmeester. Dit afscheid kwam vrij plotseling. Zo was ze nog druk bezig 

met al haar werkzaamheden voor de kerk en zo maar opeens gaf haar lichaam aan dat het 
genoeg was en ze rust moest nemen. Wij wensen Annemarie dan ook veel rust en 
beterschap toe. Gelukkig gaat ze wel proberen de meditaties voor onze nieuwsbrief te 

blijven schrijven. 



• Zondag 13 november heeft Ans Aapkes in de dienst in Blijham afscheid genomen als 
diaken van PG Blijham. Vier jaar geleden heeft zij samen met Geeke van der Haar en 

Janny Bessenbinders besloten om weer in de kerkenraad plaats te nemen.  Ook voor Ans 
geldt dat ze graag door was gegaan maar ook voor haar heeft het verstand het toch 

gewonnen van het gevoel. Je moet wel om jezelf denken natuurlijk. Ook Ans zijn wij 
gelukkig niet kwijt en ze blijft betrokken bij de Roemenië commissie. Geeke en Janny gaan 

voor een nieuw termijn waarbij Janny nu in plaats van diaken verder gaat als ouderling.  
• Vanaf zondag 27 november is de KND elke zondag aanwezig tijdens de adventsperiode in 

de kerk. De tijd van advent is wachten. Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’: we wachten 

op de komst van Jezus. We zien uit naar zijn geboorte en zijn komst als mens op aarde. 
Dat vieren we met Kerst. En dat is ook het thema waarmee we dit jaar naar Kerst 

toeleven: Ik kan niet wachten!  
• Deze zondag (of zondag 4 december) krijgt u na de dienst een houten kerstbal mee 

naar huis. Wij willen u vragen deze kerstbal aan de voor- en achterkant te versieren. U 

heeft een paar weken de tijd, want we vragen u om uw mooie knutselwerk op zondag 
18 december, 4e advent, weer in te leveren zodat wij alles kunnen verzamelen om op 

Kerst uit te delen aan het eind van de feestelijke dienst. 
• Kerstmarkt in de Meet op 9 en 10 december: We zoeken nog vrijwilligers die ook willen 

helpen door een paar uur bij onze stand te staan. We vieren de geboorte van Christus en 

geven koffie en beschuit met muisjes en informatie weg. 
• Opgeven graag bij Deborah Fontein tel.06 134 151 74 of Dity Hofman 06 215 068 33. 

 
Diensten de komende tijd vanuit de kerk 
• De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt 

volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via “Kerkdienstgemist.nl”. 
Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via “Kerkomroep.nl” en dan zoeken 

naar de desbetreffende kerk. Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes 
Gaandeweg of de websites. 

• Het lied van de maand december is Lied 446: Zijt Gij waarop de wereld wacht 

• Na iedere dienst is er in principe koffie/thee drinken. 
 

zondag 20 november een dienst in Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde om 09:30 
uur. We herdenken op deze zondag hen die zijn overleden het afgelopen kerkelijk jaar. 
Collecte in alle kerken voor pastoraat en Kerk. In Blijham een extra collecte voor de jeugd en 

in Vriescheloo voor collecte voor Hart voor kinderen 
Bellingwolde: voorganger: ds. W. Jöhlinger, organist: dhr. R. Brunekreeft 

Blijham: voorganger: pastor F. Groenbroek, organist: dhr. W. Claus 
Vriescheloo: voorganger: dhr. H.J. Dijkstra, organist: mw. E. de Boer 
Wedde: voorganger: ds. C.G. Spijker-van Engelenhoven, organist: dhr. J. Rozema 

 
zondag 27 november een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 

voorganger: ds. W. Jöhlinger. 1e advent m.m.v. de Kindernevendienst 
organist: dhr. J. Eefting; collecte: KIA Advent (Werelddiaconaat) en Kerk 

 
zondag 04 december een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur 
voorganger: ds. K. Meijer. 2e advent m.m.v. de Kindernevendienst 

organist: mw. E. de Boer m.m.v. de cantorij 
collecte: KIA Advent (Werelddiaconaat) en Kerk met een extra collecte voor Roemenië 

 
Bloemen vanuit onze kerken gingen: 
Zondag 13 november vanuit Blijham bij haar afscheid als diaken naar mw. A. Aapkes. 

 
Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten: 

• Woensdag 7 december van 14:00 tot 16:00 uur: De Bijbel in het midden. Een 
gespreksroep o.l.v. ds. W. Jöhlinger in “Het Karspel” te Bellingwolde.  

• Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op 

de websites van de kerken. Ook wanneer een activiteit niet doorgaat kunt u dat hier lezen. 
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